Levensbeschrijving van

Lammert Hopman, deel 2

Net na de eerste wereldoorlog werden er
veel eenden gehouden overal omdat de
cieren een hoge prijs opbrachten. Mijn
vader had een paar honderd eenden op

de Weikamp maar hij wilde ergens een
stuk land kopen en dan samen met zijn
broer Hendrik een paar duizend eenden
gaan houden. Vader zou dan twee huizen
daarop bouwen en de nodige schuren voor
de eenden. Maar niemand van de boeren
wou land verkopen dat in het dorp lag. Na
lang zoeken en vragen kocht hij een stuk
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land aan de Groeneweg, één hectare groot,
maar dat lag een heel stuk buiten het dorp
in de vlakke polder.

Dus dat zou een hele overgang worden
voor ons allemaal, zo uit een druk dorp in
de eenzame polder. In 1922 ging ik naar
school, moeder bracht mij weg en broer
Aart was al lang op school. ‘s Morgens in
het speelkwartier wou ik naar huis gaan
omdat ik dacht dat het al 12 uur was, maar
broer Aart zei toen dat ik nog niet naar
huis mocht.

Muizen vangen

In de zomer gingen wij vaak muizen
vangen in het hooiland als het gras pas
gemaaid was. Overal in het land zaten
muizengaten. Wij namen een emmer mee
en goten water uit de sloot in die gaten en
dan kwamen de muizen er uit, soms wel
vier of vijf tegelijk. Als wij dan een hond bij
ons hadden, kon die het haast niet bijhou-
den om die muizen dood te bijten en wij

Lammert, 12 jaar, met zijn vader, circa 1928

De twee (ondertussen gesloopte) huizen -met schunr- aan de Groenewey

maar schreeuwen tegen de hond van pak
ze. Dat beest werd al maar wilder omdat
hij overal muizen zag rennen maar hij
kreeg ze allemaal te pakken.

Soms had men in de zomer een ware
muizenplaag. Die beestjes vernielden dan
veel in het weiland vanwege al die gaten en
gangen die ze maakten.

In de winter gingen wij vaak op het ijs
schaatsen op onder gelopen weilanden of
op de haven. Ook het zogenaamde ijs-
schollen lopen was een geliefde bezigheid
onder de jongens. Dat waren losse ijs-
schollen en dan stapte je van de ene schol
op de andere, dat moest heel vlug gebeu-
ren anders kwam je in het ijskoude water
terecht. Het is mij een dag gebeurd dat ik
drie keer met een nat pak thuis kwam. De
derde maal stuurde moeder mij naar bed
omdat ze geen schone kleren meer had.
Ja de jeugd kon er vroeger soms wat van
maken. Ook sneeuwballen gooien was

cen geliefde sport onder de jongens. Als
er iemand voorbij kwam met een hoed
op dan moest hij er aan geloven en vaak
gelukte het ook nog om de hoed met een
sneeuwbal af te gooien. Maar als die man
je dan achterna zat en hij kreeg je te pak-
ken dan kreeg je een pak slaag waar je wel
een paar dagen last van had. Gelukkig is
mij dat nooit overkomen, want meestal
pakte hij degene die niet zo hard lopen
kon.

Eieven zoeken

In het voorjaar gingen wij altijd eenden-
en kievits eieren zoeken. Als men eenden-
cieren vond was dat een hele tractatie. Ik
weet van iemand die ging met een vriend
eieren zoeken en als hij een eendenei
vond het zo uit de dop leeg liet lopen in
zijn mond. Er waren er veel meer die dat
deden. Nu gebeurde het een keer dat ze
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